
Dinsdag 00.00 uur:  

De inkoop begint 
De wekker gaat om middernacht. “Nu begint het”, 

lacht Gérard. De bestellijsten zijn om het overzicht 

te bewaren geordend per categorie. Gérard begint 

de inkoop bij de visafdeling. Van kokkels en oesters 

tot langoustine en tonijn, je vindt het op Rungis. Dit 

gedeelte beslaat zo’n twee voetbalvelden, maar dat 

maakt op Gérard geen indruk meer. Soepel baant 

hij zich een weg door de hallen, naar zijn vaste 

leveranciers. “Je moet hier niet de weg kwijtraken”, 

lacht hij. Hij groet zijn vaste adresjes. “De contacten 

zijn belangrijk, ik laat ook altijd weten dat ik kom: 

zodat ze de producten voor mij achterhouden.”

Ondanks het vertrouwen, bekijkt Gérard de 

producten kritisch. “Voor Nederlanders is de prijs 

belangrijk, maar ik ga altijd voor goede kwaliteit. 

Bij écht goede producten praat je trouwens niet 

meer over de prijs”, vertelt hij terwijl hij voorzichtig 

een aantal dozen opent om de vis, schaal- en 

schelpdieren te bekijken. 

Dinsdag 03.00 uur:  

Herhaling van zetten 
Als alle vis ingekocht is, gaat Gérard naar de hallen 

met vlees en gevogelte. Het gaat er hetzelfde aan 

toe: de inkoper zoekt z’n vaste adresjes op voor 

de bestellingen, controleert de kwaliteit en zoekt 

vervolgens de handelaren op waar hij de minder 

voorkomende producten kan inkopen.Vlees van het 

Iberico varken, parelhoen en filet de canard worden 

van de bestellijsten afgevinkt. 

De meerwaarde van Gérard als inkoper?  
Hij kent zijn klanten door en door. “Als ik op de 

markt iets zie dat mijn klant niet besteld heeft,  

maar waarvan ik weet dat het bij ze past - of dat 

met een zeer scherpe prijs-kwaliteitverhouding 

verkrijgbaar is – neem ik het toch mee.”

Op zo’n zeven kilometer van Parijs vind je ‘s werelds 

grootste markt met verse producten. Elke dag 

wordt er op Rungis groente en fruit, vlees en vis 

vanuit heel Europa in- en verkocht. Gérard Déjean, 

eigenaar van inkoopbedrijf Maison Déjean komt 

er al meer dan twintig jaar. De 234 hectare die 

de markt beslaat kent dus geen geheimen meer 

voor de geboren Fransman. “Inmiddels ken ik de 

handelaren met wie ik zaken doe persoonlijk”, 

vertelt hij in de auto op weg naar Parijs.

De liefde bracht Gérard naar Nederland, waar hij 

als chef-kok in diverse restaurants heeft gewerkt. 

Als versspecialist is hij vervolgens bij diverse 

groothandels aan de slag gegaan, waarna hij 

zijn eigen inkoopbedrijf startte. Hij levert direct 

aan horecazaken en aan diverse groothandels, 

waaronder TopClass groothandel Gepu in Utrecht.  

Maandag 17 uur – 19 uur: 

Eten en naar bed! 
In de middag, rond de klok van vijf is Gérard 

gearriveerd in Parijs. Tijd om iets te eten! Hij vertelt: 

“Samen met een aantal collega-inkopers eet ik 

altijd samen als ik in Parijs ben, wel zo gezellig.  

Om 19 uur is het al tijd om naar bed te gaan, want 

de inkoop doen we ‘s nachts.”

Maandag 05.00 uur – 10.00 uur:  

En route naar Parijs 
Twee keer per week rijdt Gérard richting Parijs. “Op 

maandag heen en op dinsdag terug, dat herhaalt 

zich op woensdag en donderdag. Op vrijdag 

verzorg ik de administratie. Zo ziet een normale 

week er voor mij uit”, schetst hij. “Als ik naar Parijs 

ga, gaat om half 5 ’s ochtends de wekker. Om 5 uur 

ben ik al aan de gang met de bestellingen van onze 

klanten. Ik maak een overzicht van alle wensen, en 

bekijk alvast bij welke handelaren ik moet zijn om 

deze producten in te kopen.” Om een uur of 10 

vertrekt Gérard goed voorbereid naar Parijs.KRAAKVERSE 
PRODUCTEN ZOVER 
HET OOG REIKT
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag levert versspecia-
list en inkoper Gérard Déjean bij groothandel Gepu kraak-
verse producten vanuit de Rungis Market vlakbij Parijs. 

TOP GING EEN DAGJE MET GÉRARD MEE OP INKOOP. 

4140



Dinsdag 04.00 uur:  

Handelssfeer 
bij de groenten 
Vervolgens bezoekt Gérard de groente- en 

fruitafdeling van Rungis. De grootste van allemaal: 

in maar liefst tien hallen - 1,5 voetbalveld per hal - 

bieden leveranciers en handelaren uit heel Europa 

hun waar aan. “Hier heb ik dus veel tijd nodig. 

Bovendien is de kwaliteit van groente, aardappelen 

en fruit veel wisselender. Ik bestel wel, maar weet 

niet altijd wat ik krijg. Dus moet ik verder zoeken als 

de kwaliteit niet goed genoeg is. Hier is veel meer 

marktwerking, daarom heb ik altijd twee tot drie 

leveranciers voor één product achter de hand. Zo 

houd ik de kwaliteit van de producten die ik inkoop 

hoog.”

Gérard is niet meer onder de indruk van de 

overweldigende handelssfeer die in de hallen 

hangt en werkt geconcentreerd zijn bestellijsten af. 

Hij vertelt: “September en oktober, dat is wat mij 

betreft de mooiste tijd op Rungis. Je vindt er dan 

prachtige paddenstoelen, mooie bladgroenten, 

goede knollen en kolen. Een feest! Maar ook het 

voorjaar heeft z’n charmes, dan is er een breed 

assortiment tomaten en bonen bijvoorbeeld. 

Allemaal met verschillende herkomst en dus smaak 

en formaat.”

Dat is ook het bijzondere aan Rungis, vindt Gérard: 

de markt biedt de grootste concentratie producten 

uit verschillende landen. Van zwarte radijzen uit 

Frankrijk en sappige tomaten uit Spanje tot witte en 

paarse Chantenay-wortelen uit Groot-Brittannië en 

Italiaanse zilveruitjes: alles is er krakend vers. 

Dinsdag 07.00 uur:  

Inladen 
“Dat wat we ingekocht hebben, verzamelen 

we eerst op een vast punt. Per klant maken we 

pallets. Dat laden we alvast in, voordat we naar 

de kaasafdeling gaan.” Dit is een beduidend 

minder hectisch deel van de markt. Niet zo gek, 

het assortiment blijft hier redelijk gelijk. Gérard: 

“De kwaliteit en het aanbod van de verse vis 

verschilt iedere keer: de leveranciers zijn onder 

meer afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Bij de groente wisselt het natuurlijk per seizoen, 

maar voor de kazen geldt dat minder. Al zijn 

boerenkazen gemaakt van geiten- en schapenmelk 

in bepaalde maanden wel van betere kwaliteit dan 

in andere maanden”, haast de Franse boerenzoon 

uit de Roquefort, wiens familie nog steeds de 

schapenmelk levert voor de Roquefort kaas,  

zich te zeggen. 

Dinsdag 08.00 uur:  

Hoogste tijd om te gaan 
Om 8 uur ’s ochtends wil Gérard weer op de weg zitten. Rungis ligt aan de zuidkant 

van Parijs, dat betekent dat de inkoper rond de spits door de drukke stad moet. Om 

de producten op tijd bij zijn klanten in Nederland te kunnen leveren, houdt hij de 

planning stak. Tussen 12 en 14 komt Gérard aan bij Gepu, waar de medewerkers na zijn 

telefoontje al klaar staan om de bestelde spullen uit te laden. Het verse assortiment uit 

diverse productgroepen, vindt via de groothandel weer hun weg naar de verschillende 

horecagelegenheden in Utrecht en omgeving. 

Dinsdag 18.00 uur:  

Het zit erop! 
De dag zit er bijna op voor Gérard. 

 “Bij thuiskomst maak ik eerst de wagen 

schoon. Na het eten maak ik me klaar voor 

de volgende dag. Ik lig op tijd in bed, 

want om half 5 gaat de wekker weer!” 
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